
Herinner mij, maar niet in mindere dagen.
Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was toen alles begon.

Paula Vandertwee
echtgenote van Willy De Laet

geboren in Steenokkerzeel op 2 november 1940
en overleden in Kampenhout in wzc Molenstee

op 18 maart 2024.

De afscheidsplechtigheid en de begraving
van de urne op de begraafplaats van Berg

zullen plaatsvinden in intieme kring.

Dit melden u:

Willy De Laet haar echtgenoot

Patrick De Laet en Nina Van Nuffel
 Jelke en Didier
  Amaury en Camille
  Estelle

Gert De Laet en Hilde Werbrouck
 Elien en Mike
 Julie en Mauro
 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

delen mee in dit verdriet:
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

de families Vandertwee en De Laet

Met dank aan haar huisartsen Ingrid Ceuleers en Gery
Ghijselings en aan het verzorgend en verplegend personeel
van wzc Molenstee voor de steun en toegewijde zorgen.
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